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van de voorzitter 
Door Chris Freijse 
 
 
 
 
 

 
Beste leden, 
 
De zomer zit er weer op. Jammer, want het is toch heerlijk om zonder jas naar buiten te kunnen. 
Eigenlijk hebben we best een goede zomer gehad. Althans, dat vind ik. 
 
En niet alleen qua weer. Onze vereniging heeft vele excursies verzorgd. 
Als mede-organisator was ik er dikwijls bij. Samen met Lies en Ton en Ine hebben we mooie avondexcursies 
gedaan en ook de drie dagexcursies zijn prima verlopen, mooie tuinen gezien en telkens was het weer prima om 
samen op pad te gaan. Toch wel een geschenk als het weer dan zo goed mee werkt. 
En ook de deelname was telkens boven verwachting. We hebben dus goede keuzes gemaakt samen. 
 
En dan tenslotte nog de tuinenreis naar Engeland. Ook prima verlopen zonder incidenten of problemen aan de 
grens vanwege de ETA. Verderop lees je het verslag dat door Yvonne van der Heijden is gemaakt. 
 
En het bestuur heeft niet stil gezeten. Met vreugde kan ik melden dat in 2026 het Plantenfestijn weer gehouden 
zal worden. Voor de 10e keer!!  In deze Nieuwsbrief lees je meer daarover en de oproep voor vrijwilligers. 
Meld je aan beste leden !! 
 

Parkeren bij D’n Elshof 
 
Bij een bezoek aan een activiteit van onze afdeling bij D’n Elshof kan voortaan geparkeerd worden op de 
speelplaats naast/achter het gebouw. 
 
In verband met de verkeersveiligheid krijgen de bezoekers alleen toegang tot het parkeerterrein via de inrit in de 
Hertog Janstraat ter hoogte van huisnummer 9 en dus niet op de hoek met de TH.J. Rijkenstraat. 
 
Voor die gelegenheid wordt het middelste paaltje weggehaald. 
 
Op de tekening is het nog eens visueel gemaakt. 
 

  

D’n Elshof 
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Lezingen 
De lezingen worden gegeven in D’n Elshof, Th. J. Rijkenstraat 10A in Elshout. 
Aanvang: 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wonen; niet-leden betalen € 5,-- p.p. 
 
 

Dinsdag 21 oktober 2025: lezing door Luc Hoogenstein 
“Mijn 1000 soorten tuin” 
 
Luc Hoogenstein ging de uitdaging aan om in één jaar 1000 soorten in zijn tuin in Utrecht waar te nemen. Door de 
covid-epidemie was ook Luc gedwongen om thuis te werken. Verre van ideaal voor een ecoloog bij 
Natuurmonumenten! Om zijn natuurbehoefte toch te vervullen ging hij in de pauzes van het werk maar op zoek 
naar beestjes en plantjes in zijn eigen habitat: de voortuin. Deze zoektocht liep volledig uit de hand en overtrof 
zijn stoutste verwachting, zowel qua aantal soorten als qua bijzondere waarnemingen. Hij ontdekte in zijn klimop 
zelfs een nieuwe soort voor Nederland!  
 
Hoeveel soorten het uiteindelijk geworden zijn? Dat zal Luc uit de doeken doen in een bevlogen lezing vol leuke 
verhalen, anekdotes en natuurfoto’s uit eigen Utrechtse tuin.  
 
Luc Hoogenstein is bioloog, tv-presentator, prijswinnend natuurfotograaf en schrijver van het boek ‘Mijn 1000 
soortentuin‘. Hij heeft onder andere gewerkt bij 
Vogelbescherming en Natuurmonumenten en is 
momenteel werkzaam in de duurzame energiesector. 
 

 
 

 
 
 
 
Dinsdag 18 november 2025: lezing door Anita Nijssen 
“Ons Paradijs” 
 
Tijdens deze lezing neem ik jullie mee in het ontstaan van "Ons Paradijs", mijn passie.  
Ook komen de thema's duurzaamheid en werken met de natuur aan de orde.  
Mijn persoonlijke verhaal wordt begeleid door mooie plaatjes die gemaakt zijn in onze tuin door onszelf.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom, ook al ben je geen lid van Groei & Bloei. 
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Plantenfestijn 2026 
 
Afgelopen jaar hebben we helaas geen Plantenfestijn kunnen organiseren. Daar was een aantal redenen voor 
maar een van de belangrijkste was toch wel dat het voor de fam. Struijk niet meer mogelijk was hun terrein 
beschikbaar te stellen. Een van de hoogtepunten van het verenigingsjaar was het plantenfestijn en wij willen dit 
heel graag weer terug op het programma zetten. Dus we zijn naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en 
wij zijn super blij dat we jullie kunnen melden dat het is gelukt een nieuwe locatie te vinden voor het Groei en 
Bloei plantenfestijn 
  
Kwekerij Moonen (adres op de grens van Loon op Zand en Udenhout) heeft heel enthousiast medewerking 
toegezegd en wij zijn daar ontzettend gelukkig mee.  Een mooie kwekerij met veel ruimte om de standhouders 
ruimte te geven hun waren aan te prijzen, ruimte om even lekker te zitten en te genieten van de koffie/thee met 
gebak en een heerlijke plek om eens lekker rond te lopen. 
 
Ook onze hofleverancier van zelf gekweekte vaste planten, Leo van Rooij, heeft vorig jaar aangegeven dat het 
voor hem niet meer gaat lukken om zo’n grote hoeveelheid plantjes op te kweken dus ook de verkoop van Groei 
en Bloei plantjes zal er dit keer niet meer zijn. 
Dit betekent voor de organisatie dat er enkele wijzigingen zijn in de opzet van het festijn, maar dat zijn de nieuwe 
uitdagingen waar wij heel graag mee aan de slag gaan. 
De eerste verandering die we hebben aangebracht is de datum. Waar het festijn voorheen in juni plaatsvond 
hebben we nu gepland om het in mei te organiseren. Een mooie start van het tuinseizoen. 
Voor 2026 is dan ook de planning dat we op zondag 3 mei voor de eerste keer het plantenfestijn bij kwekerij 
Moonen zullen gaan organiseren.   
 

Vrijwilligers gezocht…  

Inmiddels leven er al wat ideeën bij ons organisatieclubje maar wij zouden het super fijn vinden wanneer er 
mensen zijn die zich bij ons willen aansluiten en mee willen denken over hoe we het plantenfestijn weer tot een 
mooi en groots evenement kunnen uitbouwen. Dus zijn we op zoek naar mensen die net zo enthousiast zijn als 
wij en die graag een steentje willen bijdragen aan dit mooie evenement. Dat kan zijn op het gebied van de 
organisatie als ook de catering, het bakken van gebak, contacten met standhouders, creatieve activiteiten, 
verkeersregeling enz.  
Echte meedenkers en doeners die het plantenfestijn net zo’n warm hart toedragen als wij. Je kunt je dus 
aanmelden om mee te denken/werken bij de voorbereiding en/of tijdens het evenement. 
 
Mocht je, nadat je dit alles gelezen hebt,  interesse hebben om mee te doen met de organisatie van dit mooie 
festijn maar nog graag wat meer informatie wilt hebben bel gerust naar 
Wilma de Munnik  06 24992180 
Gerda Kerdel  06 15838660 
Chris Freijse  06 44171757 
Of meld je aan op:  info@delangstraat.groei.nl  
 
We gaan er weer iets moois van maken! 
 
Namens het organisatie comité: 
Wilma de Munnik, Gerda Kerdel, Jos van Hoof en Chris Freijse 
 
 
 
 
  

mailto:info@delangstraat.groei.nl
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IN DE TUIN VAN.... 

     door  YVONNE VAN DER HEIJDEN 
 

In plaats van een tuinbezoek volgt hier het reisverslag Tuinenreis Groei en Bloei De Langstraat naar 

Shropshire en NO Wales van maandag, 25 augustus tot en met zaterdag, 30 augustus 2025 
 

Grote variatie aan prachtige tuinen bezocht 
 
Het is vroeg, heel vroeg deze maandag, 25 augustus op het parkeerterrein van Piet Klerkx in Waalwijk. 42 mensen 
met veelal kleine oogjes verzamelen zich in het donker bij een bus van Pelikaan. Verwachtingsvol ook. Wat gaan 
we in het Engelse graafschap Shropshire en in het noordoosten van Wales bezichtigen. En ook, zal het op papier 
schitterende programma van 4 dagen opwegen tegen 2 superlange reisdagen van meer dan 12 uur. 
 

 
We vertrekken om half 6 richting Calais voor de overtocht van anderhalf 
uur naar Dover. Op de parkeerplaats in Hazeldonk bij de Belgische grens 
neemt Olaf het stuur over van zijn collega. Een noodzakelijke actie door 
maximum rijtijden voor chauffeurs en de lange weg die we in Engeland 
nog moeten afleggen naar ons hotel in Telford. Olaf blijkt een prettige, 
goedmoedige en vooral heel professionele chauffeur. Hij brengt ons vlot 
naar Calais waardoor we één boot vroeger dan gepland mee kunnen naar 

de overkant.  
De voorspoedige rit brengt ons ook 2 uur eerder in The Telford Hotel, Spa and Golf Resort. Het is een prachtig 
hotel met een heel goed restaurant, uitstekende service en een gezellige sfeer. We kunnen elke dag kiezen uit 3 
gerechten bij elke gang van het 3-gangenmenu. Waar vind je dat als je met een gezelschap van meer dan 40 
mensen op reis bent? 
 
Birmingham Botanical Gardens 
Ik ben verzot op botanische tuinen. Dat de Birmingham Botanical Gardens als eerste op het 

programma staat, is mooi meegenomen. De tuin, geopend 1832, 
is een park waar je met een plattegrond in je hand heerlijk 
doorheen kunt dwalen. Naast de enorme variatie aan bloemen 
en planten ligt er een Chinees prieeltje in het gazon en duikt na 
weer een bocht een fontein op.  
Er zijn borders met bloeiende planten, een rozentuin, een 
rotstuin en in de schaduwperken bamboe, varens en 

moerasplanten. Speciaal is de kleine Japanse tuin 
waar ook de bonsai-collectie staat. Voor de paden met rododendrons en 
azalea’s, en andere voorjaarsbloeiers zijn we uiteraard te laat. De 5 kassen 
vormen de kersen op de taart. De (sub)tropische en mediterrane kassen 
springen eruit met hun kleurrijke beplanting. Terwijl de kassen met alpine 
(rots)planten en planten uit droge (berg)gebieden een serene rust 
uitstralen.  
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David Austin Rose Garden 
 
Voor de ware rozenliefhebbers is een 
bezoek aan de rozentuin van de 
wereldvermaarde rozenkweker David Austin 
misschien wel een droom die uitkomt. Voor 
mij is het gewoon een mooi aangelegde tuin 
met veel soorten rozen. Leuk om doorheen 
te wandelen op jacht naar aansprekende 
foto’s, een andere hobby van mij. Maar 

wellicht word ik nog enthousiast over rozen. We kunnen gratis de 63e editie van het Handbook of Roses 2025 
meenemen. Een zeer luxe catalogus van 100 pagina’s vol prachtige foto’s en informatie over allerlei aspecten van 
rozen en rozen kweken. Wat bij het bezoek hier echt speciaal is: de verrassing die de reisleiding, Chris en Ine 
Freijse, voor ons in petto heeft. We worden getrakteerd op een lunch van 2 Engelse scones, met geklopte room 
en jam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iron Bridge 
 
Op de terugweg naar het hotel stoppen we in Ironbridge. Het dorpje en de vallei van 
de rivier de Severn dragen de naam van de eerste gietijzeren brug in de wereld die is 
aangelegd tussen 1777 en 1779. In die tijd is in deze regio ontdekt dat je ijzererts 
kunt smelten met cokes in plaats van de veel duurdere houtskool dat oorspronkelijk 
werd gebruikt. En daarmee ligt hier de oorsprong van de industriële revolutie en 
vertegenwoordigt de Iron Bridge een stukje geschiedenis. In het dorpje staat nog 
een van de weinige traditionele knalrode telefooncellen die nog werken. Dit soort 
niet-tuinen bezoekjes geven voor mij extra glans aan de tuinenreis. Zeker als er een 
link is met economische geschiedenis.  
 
 
Biddulph Grange Garden 
 
“Een meesterwerk van Victoriaans tuinontwerp, een eigenzinnig en speels paradijs”, 
zo omschrijft de National Trust Biddulph Grange Garden. Het is een lust voor het oog 
dit park dat in de jaren 40 van de 19e eeuw is aangelegd. De wandeling door het 
grootformaat “tuinkamers” met thema’s als Italië, Egypte, Himalaya en dahlia’s is een 

ware ontdekkingsreis met voor mij de Chinese tuin als 
hoogtepunt. Tussen de weelderige begroeiing zie je in 
de typisch Chinese kleurencombinatie van rood, groen 
en goud dichtbij elkaar staan een pagode, een gaanderij, 
een brug over een vijver en een tempel waar een 
goudkleurige stier de wereld in kijkt. Ik waan me even in China.   
 

 

Vaak is het in deze tuin kruip-door-sluip-door om in een volgende kamer te komen. Een van die smalle, 
slingerende paden is een zogeheten “stumpery”, de oudste van Engeland. Een stumpery is vergelijkbaar met een 
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rotstuin maar de ‘grond’ bestaat uit houten elementen zoals omgekeerde 
boomstronken en wortels. Een geschikte omgeving voor schaduwplanten, zoals 
varens, mossen en hosta's. Allerlei schakeringen bruin en groen domineren het 
steile pad vol kuilen en keien dat uitkomt op de prachtige, kleurrijke Dahlia Walk. 
De honderden soorten dahlia’s staan in lagen geplant in vakken die worden 
begrensd door enorme taxushagen.  
 
Wollerton Old Hall Gardens 
 
Op de zonovergoten middag krijgen we de kans om de Wollerton Old Hall Gardens te bezoeken terwijl de tuin 

eigenlijk gesloten is. Het is een 40 jaar oude formele tuin met 3 uitzichten van 
noord naar zuid en 3 van oost naar west. De tuinkamers met elk een eigen 
thema zijn afgezet met hagen en muren, 
en worden gescheiden door paden. 
Ondanks de vele bankjes, zitjes en 
kunstwerken, en de vele vrolijk bloeiende 
planten doet de tuin wat stijfjes aan. Wat 
me vooral bij blijft, zijn de ontelbare 
soorten salvia’s die hier staan. De Tea 

Room is dicht. Maar geen nood! In de bus terug naar het hotel zorgen Sjan, 
Jeannette en Chris zoals vaak voor koffie en thee met iets erbij. Pure 
verwennerij!  
 
Ludlow 
 

De vierde dag begint met een bezoek aan het historische marktstadje Ludlow dat bekend 
staat om zijn bijzondere architectuur. The Feathers Hotel met zijn authentieke en voor een 
deel houten voorgevel in Tudor-stijl valt onmiddellijk op. Er zijn verder veel vakwerkhuizen in 
die stijl, die het charmante stadje een rustieke sfeer geven. De levendige winkelstraten met 
ook cafés en restaurants komen uit op het marktplein. De 
markt stelt vandaag niet veel voor. Een straatzanger doet zijn 
best sfeer te scheppen. Met een groepje loop ik door naar de 
ruïne van Ludlow Castle. In een klein half uurtje wandelen we 
door een stukje bos rondom het oude bolwerk. Een lunch in 

een van de restaurantjes laat zich goed smaken.  
 
 
Powis Castle and Garden 
 
Met donkergrijze wolken boven ons bezoeken we in de middag Powis Castle and 
Garden in Wales. Het kasteel heeft alles wat een kasteel dient te hebben: een 
gigantische trap, portretten van zijn vroegere bewoners, een grote eetkamer, een 
hemelbed en een schrijfkamer. Gewoon een kasteel van dertien in een dozijn. 
Best saai om daar rondgeleid te worden. Dat verandert in een zaal naast de 
balzaal die als museum is ingericht. Hier staan unieke voorwerpen uit India toen 
het nog een Engelse kolonie was. Ze zijn door de latere kasteelheer in de 18e 
eeuw als gouverneur van Madras verzameld en naar Wales verscheept. Naast 
prachtige juwelen, bronzen en zilveren voorwerpen, jade en ivoor staat er een 
originele tent van Tipu Sultan met diens troon met gouden tijgerkoppen die met 
juwelen zijn versierd. Thuis kom ik erachter dat het nog maar de vraag is of deze 
bijzondere collectie nog lang te zien zal zijn. Er loopt een wetenschappelijk 
onderzoek naar de herkomst van de voorwerpen dat uiteindelijk ertoe zou 
kunnen leiden dat de oude schatten aan India worden teruggegeven.  
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De kasteeltuin is volgens kenners een van de best bewaarde barokke tuinen 
in Groot-Brittannië. Er zijn 4 terrassen van 150 meter lang. Elk terras heeft 
zijn eigen karakter. De taxusbomen op het bovenste terras zijn kenmerkend 
voor Powis Castle. Er is ook een volière terras, een orangerie terras en een 
terras met verschillende oude rassen appelbomen. De subtropische planten 
op het bovenste terras worden elk jaar uitgegraven om te overwinteren in de 
orangerie. Overal waar je kijkt staan terracottapotten met fuchia’s, 
pelargoniums en andere kleurrijke bloeiers. Ondanks de regenbui die op ons 
neervalt, ben ik blij in deze tuin en ook het kasteel te zijn geweest. 

 
Pontcysyllte Aquaduct 
 

Hoe gek het ook mag klinken, ik heb reikhalzend uitgekeken naar de laatste dag met 
excursies. Een aquaduct bekijken, een busreis maken door het bergachtige landschap 
van Wales langs het Snowdonia National Park en een van de mooiste tuinen van het 
Verenigd Koninkrijk bezichtigen. Ik heb al best wat aquaducten gezien maar altijd van 
onderaf en ver weg in het landschap. Nu sta ik op 
het Pontcysyllte Aquaduct dat rust op 19 
natuurstenen pijlers en dat ruim 300 meter lang 

is en bijna 3,5 meter breed. Vanaf het jaagpad kijk ik 38 meter de diepte in 
naar de rivier. Boten en kano’s glijden langs van de ene naar de andere kant. 
Het is het hoogste en langste aquaduct in het Verenigde Koninkrijk. Hoe 
hebben ze dat meer dan 200 jaar geleden toch voor elkaar gekregen?  
 
 
 
Bodnant Garden 
 

Op weg naar de laatste tuin van deze reis, de Bodnant Garden, rijden we 
eerst door een groen glooiend landschap met pittoreske dorpjes en daarna 
door een wat ruiger gebied. In de verte kunnen we eventjes de piek van de 
Snowdon zien, met 1085 meter de hoogste berg van Wales. Helaas hebben 
we geen tijd om een fotostop te maken, bijvoorbeeld bij een van de 
watervallen. Maar Bodnant Garden maakt dat meer dan goed. De tuin van 
ruim 30 hectare heet een van de mooiste in het Verenigd Koninkrijk te zijn. 
Voor mij is het in ieder geval de mooiste tuin of beter bostuin van deze reis.  
De grootsheid en diversiteit van Bodnant Garden is niet goed te beschrijven. 
Alleen al de terrassen in Italiaanse stijl onder Bodnant Hall en de grote vijver 

met waterlelies met op de achtergrond bergen zijn prachtig. Ik ben dan vanaf de ingang al een kwartier aan de 
wandel. Vol goede moed begin ik aan een uitgezette wandeling van 3 kilometer langs het beekje, die voor een 
groot deel door een bos gaat. Bij een oude watermolen steek ik een beekje over. Het pad gaat heuveltje-op-

heuveltje-af door een bos dat ooit is aangeplant om ovens mee te stoken. 
Na een flinke wandeling staat, een beetje verscholen tussen de struiken 
en bomen, een brede toren. Het is het mausoleum voor 5 generaties van 
de familie die 150 jaar geleden Bodnant Garden heeft gesticht. Hier 
bestaat de mogelijkheid de wandeling in te korten en daar maak ik 
dankbaar gebruik van. Genoeg gelopen over het heuvelachtige bospad. 
Terug in de formele tuin geniet ik nog 
een keer van de terrassen en vijvers. 
Op een terrasje vertellen we elkaar 
enthousiast over onze belevenissen in 

deze imposante tuin.  
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Nog voor de lange terugreis de volgende dag is in ieder geval mijn conclusie dat de 4 dagen in Shropshire en 
Wales de superlange busreizen heen en terug meer dan waard zijn geweest. Wat een gevarieerd programma is 
het geweest en wat een schitterde tuinen uit verschillende periodes hebben we bezocht. En oh ja, op de 
terugweg konden we ook met een vroegere boot mee. Daardoor waren we ’s avonds tegen 9 uur weer in 
Waalwijk. Iedereen heel hartelijk bedankt voor deze fijne week! 
 

RABO clubactie 
Op donderdag 2 oktober was de avond van de Rabobank waarop de uitslag van 
de RaboClubSupport-actie bekend werd gemaakt. Natuurlijk hoopten we weer op 
een fijn bedrag. En dat werd het! 
Voor onze vereniging is € 373,31 opgehaald. 
Wij danken alle mensen die een stem uitbrachten op onze afdeling. En natuurlijk 
de Rabobank voor de gulle gave, waarvoor je in feite niets hoeft te doen . 
Mooi meegenomen. Met dit geld kunnen we weer enkele activiteiten bekostigen. 
 
 
 

Welkom nieuwe leden 
Ook nu mogen we nieuwe leden verwelkomen bij onze groene vereniging en tegen al die nieuwelingen zouden 
we willen zeggen:   maak volop gebruik van je lidmaatschap en kom, als dat kan, eens langs bij een van de 
lezingen of ga mee op stap tijdens een excursie of reis of meld je aan voor een cursus of workshop.  
 
Natuurlijk kun je met heel veel tuinvragen terecht bij Groei & Bloei De Langstraat. Er zit veel kennis bij onze leden. 
Maar we zijn ook een club van mensen die plezier beleven aan een gezamenlijke hobby in een gezellige en 
ongedwongen sfeer en je bent ook van harte welkom als je nog of nog niet een ervaren tuinierder bent. Voorheen 
hebben we de namen vermeld van de nieuwe leden en hun woonplaats. Om privacy redenen mogen we dat niet 
meer!! Jammer, maar weet je welkom bij onze vereniging. 
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JEANNETTE  
VAN HELVOORT COLUMN 

Tuinmaatjes   
 

Nazomer, najaar, herfst…   
 
Seizoenen lopen nog weleens door elkaar. Net alsof ze tikkertje doen; “tikkie, jij bent ‘em.” Regen en winderige 
dagen in de winter, die meer op de herfst lijken. Een paar zomerse dagen in februari, wat heel fijn is om het al 
opkomende onkruid weg te halen. Zonnige dagen in april die afgewisseld worden door herfstachtige of zelfs 
winterse dagen met sneeuw en hagel. Of juli en augustus die soms regenachtig verlopen tijdens de Hondsdagen 
en je het idee geven dat herfst al is begonnen. Of zoals dit jaar dat sommige bomen en struiken hun bladeren al 
laten vallen door de droogte eerder dit jaar. Het leek wel herfst terwijl het nog heel zomers was. 
 
Heel fijn vind ik de nazomers; de oudewijvenzomer of het Sint Michielszomertje in de periode van september tot 
half november. Overdag lekker warm, maar de nachten koel wat goed is voor de nachtrust. Ik geniet van alles wat 
nog bloeit in de tuin, zoals de rozen die weer zijn gaan bloeien, de witte hortensia die inmiddels is verkleurd, de 
bloeiende sedums, die goed zijn voor bijen, hommels en vlinders,  de bloemen 
van de hibiscus, de herbloeiende witte phloxen, de Japanse Anemonen en nog 

veel meer.  
 
Tijdens onze wandelingen zien we dat veel groene en 
bruine eikeltjes op de grond gevallen zijn. Net als de 
kastanjes die als regendruppels uit de boom gevallen 
zijn door de storm. Leuk voor in de herfstschaal.  
 

Het is dan ook heerlijk weer om bezig te zijn in de tuin; planten scheuren en verplanten, beginnen met de eerste, 
vroege bloembollen planten. Daar moet ik mij altijd toe zetten. Ik vind het heel moeilijk als alles nog zo mooi 
bloeit om op te graven, te scheuren of planten uit potten te halen. Voor dat laatste is een handigheidje; een pot 
in een pot. Dan kan de ene binnenpot met de andere vervangen worden. Echter heb ik nog niet de juiste 
gevonden; of eigenlijk vergeet ik dat telkens als ik in een tuinwinkel sta.  Als ik de zomerbloeiers uit de potten haal 
om de al gekochte voorjaarsbloembollen er in te zetten. Dan lijkt het alsof de zomer opeens is gestopt. Toch 
jammer van de bloeiers.  
 
Laat ik maar eerst beginnen met de Origanum, Wilde Marjolein, om te scheuren 
en verplanten. Die heeft stiekem steeds meer terrein veroverd in een andere 
border. Ik weet van mijzelf dat als ik eenmaal begin van lieverlee toch al die 
klussen in de tuin ga doen onder het mom van; “nu ik toch bezig ben, kan ik net zo 
goed doorgaan en het afmaken.” Tja, want je weet nooit wanneer de herfst met 
veel regen en wind toeslaat of de vorst. 
Het is ook de tijd voor stoofpotten, appeltaart, appelcake en stoofpeertjes. Laatst 
heb ik een zak met peertjes van een vroegere collega gekregen en ze zitten gestoofd en wel in de diepvries. Nu 
nog de hartige taarten en appelcake. Altijd handig om op voorraad te hebben. De eekhoorn was vroeger één van 
mijn favoriete dieren, zou het daar mee te maken hebben; hamsteren voor de winter? 
Succes met je eigen tuin of balkon  en voorbereidingen voor het komende winter en voorjaar, want voor je het 
weet, is er weer een nieuw jaar met heerlijke seizoenen. Vergeet ondertussen niet te genieten, terwijl je bezig 
bent. 
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Agenda 2025 
 
We plaatsen hier de activiteiten zoals ze bekend zijn bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief.  
Altijd dus een actueel overzicht, dat steeds aangevuld wordt als er weer wat georganiseerd is. 
Noteer de data in je agenda. 
 

JANUARI  
28 Lezing: “Composteren, bemesten en tuinafval” Marie-Jose Meertens 
  
FEBRUARI  
18 Algemene Ledenvergadering 
  
MAART  
18 Lezing: “Snuffelen aan snoeien” Tinka Chabot Samen werken aan meer 

biodiversiteit.   
APRIL  
15 Lezing: "Voedselbos” John Verbeek 
17 Avondexcursie kwekerij Zeelenberg in Dongen 

 
 

30 Avondexcursie voedselbos in Haaren 
MEI  
21 Avondexcursie tuin De Notenbalk in Tilburg 
  
JUNI  
25 Avondexcursie tuin Arjan van Dijk in Den Hout 
28 Dagexcursie België (Arendonk-Turnhout) 
  
JULI  
1 Avondexcursie Marianne Groeneveld in Almkerk 
23 Avondexcursie Aleida Verstraten en Den Hout 
?? Dagexcursie nar o.a. de Achterhoek 
AUGUSTUS  
?? Busexcursie tuinen Zeeland 
  
SEPTEMBER  
  
16 Lezing “De onderhoudsarme tuin” Henri Peters 
  
OKTOBER  
21 Lezing “Mijn 1000 soorten tuin” Luc Hoogenstein 
  
NOVEMBER  
18 Lezing “Ons Paradijs” Anita Nijssen 
  
DECEMBER  
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Organisatie afdeling Groei & Bloei De Langstraat 
 
Algemene gegevens 
Secretariaat:  Bilderdijkstraat 16, 5241 LP Vlijmen 
Email:   info@delangstraat.groei.nl 
Website:  www.delangstraat.groei.nl 
Facebook:  www.facebook.com/GroeiBloeiDeLangstraat 
Instagram:  nieuw adres wordt voorbereid 
Bank:   NL33RABO0334234204   t.n.v. Groei&Bloei De Langstraat 
 
Bestuur 
Voorzitter:  Chris Freijse (06-44171757) 
Vice voorzitter  Gerda Kerdel (06-1583860) 
Secretaris  Jos van Hoof (06-12636130) 
Penningsmeester Ton Janssen (06-22434933) 
Leden   Wilma de Munnik (06-24992180) 

Yvonne Zwinkels (06-34080596) 
Ad de Jager (06-26889972) 

 
Notulist alle vergaderingen Commissie Lezingen 
Wilma de Munnik Wilma de Munnik 
 Gerda Kerdel 
Websitebeheer/webmaster 
Ad de Jager Commissie Excursies 
Jan Kerdel Chris Freijse 
 Ine Freijse 
Nieuwsbrief Lies van Bladel 
Chris Freijse Ton Janssen 
 Leo van den Hoven 
  
 PR 
Flits Gerda Kerdel 
Ad de Jager 
Jan Kerdel Commissie Meerdaagse reis 
 Chris Freijse 
Ledenadministratie Ine Freijse 
Chris Freijse  
 Commissie Plantenfestijn 
Bloemschikcoördinatie Wilma de Munnik 
Yvonne Zwinkels Gerda Kerdel 
 Jos van Hoof 
 Chris Freijse 
 
Als je ook actief wil zijn als vrijwilliger, stuur dan een mailtje naar de voorzitter via ons e-mailadres. 
 

mailto:info@delangstraat.groei.nl
http://www.delangstraat.groei.nl/
http://www.facebook.com/GroeiBloeiDeLangstraat

